
 

CANTICUM   IONAE     

CLAMAVI  DE TRIBULATIONE 
                                                                                                                                                                 

                                                     
 
In mijn nood roep ik  TOT DE  HEER 
ik  ROEP  TOT HEM  OM ANTWOORD 
 
Ik schreeuw uit de schoot van het  DODENRIJK 
o,  LUISTER  NAAR MIJN  STEM 
 
Gij wierp mij in het  DIEPST DER  ZEE 
massa’s water omgeven mij nu * 
en al uw stromen en  GOLVEN  SLAAN  OVER  MIJ HEEN 
 
En ik zei: * 
verstoten ben ik en uit uw OOG  VERBANNEN 
zal ik uw heilige  TEMPEL OOIT NOG  WEERZIEN 
 
Het water staat tot mijn lippen  * 
de zee spoelt  OM  MIJ  HEEN 
met zeewier  IS  MIJN HOOFD  OMWONDEN 
 
Tot de grondvesten der bergen  ZONK  IK  NEER 
de grendels der aarde liggen voor  ALTIJD  ACHTER  MIJ 
 
Trek mij levend omhoog  UIT  HET GRAF 
o  HEER,  MIJN  GOD 
 
Nu mijn ziel gaat bezwijken  * 
gaan mijn gedachten  NAAR  DE  HEER 
laat mijn gebed in uw heilige  TEMPEL  TOT  U  KOMEN 
 
Zij, die lege  AFGO-DEN  DIENEN 
zij geven hem prijs,  DIE  HUN TOEVLUCHT  IS 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maar ik  * 
ik wil u onder lofgezang offers brengen  * 
en nakomen, wat IK BELOOFD HEB 
al-LEEN DE HEER KAN REDDEN 
 
 


