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Ziet hoe goed en  HEERLIJK  HET  IS 
als broeders eendrachtig  SA-MEN TE  WONEN 
 
Het is als kost’lijke olie  OP HET  HOOFD 
die neerdruipt in de baard, de baard van Aaron * 
die neerdruipt op de  KRAAG VAN HET  GEWAAD 
 
Het is als  DAUW VAN DE   HERMON 
die neerdaalt  OP DE BERG  SION 
 
De heer schenkt immers  DAAR  ZIJN  ZEGEN 
en  LEVEN VOOR  ALTIJD   
 
Ere 
 


